
Lucas 2:13-14
“De engelen eerden God en zeiden: 

‘Alle eer aan God in de hemel. 
En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’”

Vrede op aarde…  
We zien er nog niet heel veel van.
Toch kwam Jezus om vrede op aarde te brengen. Maar dat gaat 
misschien wel niet om ‘uiterlijke’ vrede maar om innerlijke 
vrede. Dat valt als een zaadje in ons hart en groeit langzaam 
van binnenuit…

Opdracht: 

Hier gaan we samen een kerstboom bouwen!
Neem een lange balk, dat wordt de stam.
Neem nu ongeveer 5 plankjes in verschillende lengtes. 
Leg ze van klein naar groot op de balk zodat het een 
kerstboom wordt. Spijker of lijm ze daarna vast. 

Welke woorden vinden jullie bij kerst passen? Schrijf of stempel 
op de planken verschillende woorden, zoals op het voorbeeld.

Om door te praten:

Wat betekent ‘vrede’ voor jou? En voor jullie als gezin?




